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Tot haar 25-jarig bestaan heeft " de Weergalm der  Maas " reeds heel wat suksessen geboekt,
zowel met wedstrijden als op vermaarde  uitstappen.

    

Onder andere wordt melding gemaakt van deelname aan de St.-Servatiusfeesten  te Maastricht
(van 13 tot 20 juni 1851), op 18 april 1853 deelname aan grote  volksfeesten in eigen gemeente
bij gelegenheid van de 18e verjaardag van de  troonopvolger, waarvoor een serenade gebracht
werd aan de heer " de Montagne ",  plaatselijke volksvertegenwoordiger en dit om hulde te
brengen aan het Belgisch  vorstenhuis.

  

In 1852 sterft voorzitter Henri Mercken en hij wordt opgevolgd door Henri de  Caritat, eveneens
burgemeester van Lanaken. In 1854 doet het bestuur een  aanvraag bij de gemeenteoverheid
tot het bekomen van een subsidie daar er geen  andere inkomsten waren dan de bijdragen der
leden.

  

De gemeente kent een jaarlijkse som van 50,- Bef toe, doch in 1866 wordt dit  bedrag
opgetrokken om de werkingskosten van de kosteloze muziekschool te kunnen  dekken. In
hetzelfde jaar (1866) krijgt de vereniging een ereteken van de  muziekmaatschappij van
Tongeren, als prijs voor " de verstkomende vereniging " !  ! ! Wegens het 25-jarig bestaan werd
op 20 juli 1876 een groot festival  ingericht, met bijzondere steun van de gemeenteraadsleden
die het grote tekort  in de kas, veroorzaakt door dit festival, zonder aarzelen aanvulden.
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